Welzalig wie de Heer bij zijn komst wa-
kende vindt....

-i.
BID VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER
MEVYROUW

Maria, Octavia, Virginia VAN ROMPAEY
weduwe van wijlen de Heer ~
Ferdinandus, Paulinus CAMBRE
lid van 't Marialegioen, de Bond van 't H. Hart, de
Vrouwengilde en van verschillende Broederschappen;
geboren te Nijlen. op 7 november 1879 en aldaar
godvruchtig overleden, op 22 oktober 1959,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden
en de Apostolische Zegen «In Articulo Mortis>.

De enige bekommernis van haar leven is
het geweest : goed te zijn. Goed voor al wie
stoffelijke miserie kende, goed voer al wie
troost zocht of opbeuring. Door die goedheid
van haar hart kon zij alles begrijpen: onze
last en onze noden, zelfs onze zwakheden,
Nooit heeft ze van iemand kwaad gedacht,
steeds in alles het goede gezocht en in haar
leven betracht.

Zij is een moeder geweest voor alle moe-
ders.

In onze herinnering zal ze altijd voor ons
staan gelijk we ons de heiligen voorstellen :
niet als de heiligen waarvan we soms lezen
in de boeken, maar als een van die zeldza-
me mensen die zo eenvoudig - goed zijn,
dat we de indruk hebben langs hun voor-
beeld Onze Lieve Heer te benaderen. En,
hoe wonder, bij haar afsterven zoeken we
geen overbodige woorden van troost. We

" Drukw. Alfons SELIAERTS, Koster. — Nijlen.

voelen ons enkel armer omdat uit onze om-
geving iets zeldzaam kostbaars is weg ge-
gaan dat we altijd zullen gedenken omdat
we het zo node zullen missen.

God hebbe haar ziel.

Dit is geen wens of geen gebed: het is de
enige troost die we vinden bij dit afsterven.
Moge die gedachte de leemte vullen door
haar heengaan gelaten.

Ten Faradijze geleiden u de engelen....

Liefste moeder, grootmoeder, bloedverwan-
te, waar we ook zijn, in de drukte van het
volle leven of in de stilte van een klooster-
cel, we blijven u gedenken in onze gebeden,
en we danken u. Uw voorspraak helpe ons
om uw voorbeeld te volgen.

Tot weerziens,

De Heer en Mevrouw Pelrus BAMBHE-CEAUWELS.
De Heer en Mevrouw August CAMBRE-BOIY
en hun kinderen,

De Eerwaarde Zuster Fernanda, Vicarisse der Zuslers
Franciscannessen le Herentals, in de wereld Mejuifer
Maria CAMBRE,

Ingenieur en Mevrouw Joze! CLAES-CAMBRE
en hun kinderen,

De Familién VAN ROMPAEY, CAMBRE,

VAN MOL en NAUWELAERTS,
danken U van harte om de hlijken van kristelijke
deelneming, betoond bij het pijnlijk verlies dat hen

geiroffen heell,
Nijlen, 26 oktober 1959
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